
 

Onderdeel van het programma Inspiratie (groep 7-8) 

Groep 7/8  - Schrijf een gedicht à la cadavre exquis 
 
Introductie 

Tijdens de rondleiding in het Centraal Museum hebben de leerlingen kennisgemaakt met een 
aantal surrealisten en hun werk. Ter inspiratie gebruikte de surrealisten allerlei oefeningen, 
één daarvan was de cadavre exquis. Dit is een tekst die door meerdere schrijvers wordt 
geschreven, zonder dat zij op de hoogte zijn van de delen die door de anderen worden 
geschreven. Vertaald in het Nederlands betekent cadavre exquis ‘voortreffelijk lijk’, de 
beginwoorden van het eerste gedicht dat op deze manier geschreven is. Deze werkvorm kan 
ook worden gebruikt voor het maken van een gezamenlijke tekening of gedicht. Met deze 
laatste vorm gaan de leerlingen aan de slag.  
 
 
 

Benodigdheden  

 Wit A4 papier  
 Gekleurde pennen of stiften  

 

Tijdsduur 

+/- 20 minuten. 

  

Opdracht 

1. Maak groepjes van drie. Dan werkt deze opdracht het best. Geef iedere leerling een 
andere kleur pen of stift. 

2. De eerste schrijver schrijft een zin bovenaan het blad. Hierna vouwt de eerste 
schrijver de zin om zodat de tweede schrijver het niet kan lezen. De eerste schrijver 
schrijft één rijmwoord aan het einde van de volgende lege regel.   

3. De tweede schrijver schrijft een zin die eindigt met het rijmwoord dat al door de eerste 
schrijver is ingevuld. Schrijver twee vouwt de regel om een geef het door aan de 
derde schrijver in het groepje. 

4. De derde schrijft een nieuwe zin en vouwt de regel om. Op de volgende lege regel 
schrijf die aan het eind weer een rijmwoord.  

5. Het blad wordt weer terug gegeven aan de eerste schrijver. Deze schrijft weer een 
zin dat eindigt met het al ingevulde rijmwoord en vouwt de regel om. 

6. De eerste schrijver geeft het blad aan de tweede schrijver, etc. 
7. De leerlingen kunnen doorgaan tot het blad vol is of iedereen twee keer aan de beurt 

is geweest. 
8. Laat de leerlingen het blad vervolgens uitvouwen laat ze voorlezen wat ze met z'n 

drieën hebben geschreven.  
9. Bespreek de gedichten na. Zijn de gedichten geworden zoals je had verwacht? Hoe 

vonden jullie het om dit te doen?  



 

Onderdeel van het programma Inspiratie (groep 7-8) 

Vond je dit een leuke opdracht? 

Deze opdracht is onderdeel van het programma Inspiratie. Dit programma is speciaal 
ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8.  

Meer informatie of direct boeken? Bekijk het programma online of neem contact op met 
Evenementen & Rondleidingen via rondleidingen@centraalmuseum.nl of bel van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur naar 030-2362317. 

https://www.centraalmuseum.nl/nl/klassen-groepen-of-families/klassen-groepen-of-families/groep-7-8-inspiratie?_gl=1*8kagnb*_up*MQ..*_ga*MTY1MzI4NTk0OC4xNzUzMzY5MjA4*_ga_ZGLY9F9KH3*czE3NTMzNjkyMDgkbzEkZzAkdDE3NTMzNjkyMDgkajYwJGwwJGgxMjA0MzcyMTM5
mailto:rondleidingen@centraalmuseum.nl

