
  

Parijs, (datum vandaag)  

Lieve kinderen van de … basisschool!  

Ik, de barones van Kasteel de Haar, wil jullie uitnodigen om 

Kasteel de Haar te komen bezoeken. Kasteel de Haar is het 

deftige zomerhuis van mijn familie en wij ontvangen in de 

maand september de hele familie en veel vrienden! Ik verheug 

mij erg op jullie bezoek en vind het leuk dat jullie komen. 

Wanneer jullie in het kasteel zijn, mogen jullie samen met de 

gids allerlei verschillende ruimtes gaan bekijken. Jullie mogen 

bijvoorbeeld in de balzaal kijken waar gedanst wordt met onze 

logés, en neem vooral een kijkje in de eetzaal waar je kan zien 

hoe de gasten dineren.  

Nu ik eraan denk… morgen organiseer ik in de eetzaal een 

elegant diner voor Graaf Jan Huygens en Jonkvrouw Elisabeth 

van der Straaten! Ik heb de bedienden alleen nog niet verteld 

hoe de tafel gedekt hoort te worden! Kunnen jullie alvast een 

voorbeeld klaar zetten voor mijn personeel? Graaf Jan Huygens 

blijft ook slapen en het personeel heeft geen tijd om de koffer 

uit te pakken. Kunnen jullie de koffer uitpakken samen met de 

gids? De spullen die in de koffer zitten moeten naar de 

bijbehorende kamers gebracht worden. Uit eindelijk mag de 

koffer neergelegd worden in de Karel de V kamer, je weet wel, 

die kamer met het hemelbed en de punten aan het plafond.  

Ik moet snel verder met de voorbereidingen voor het diner.  

Heel veel plezier!  

Salut!  

Barones van Zuylen van Nijevelt van De Haar 


