
Maak je vlam en laat hem aan de wereld zien!

Stap 1: Knip je vlam uit
1.	 Knip je vlam uit langs de dikke lijnen.
2.	 Leg je vlam neer met de lijnen naar beneden 

en de lege kant naar boven.
3.	 Vouw de vlam om op de grijze lijnen (5 keer).

Maak samen met Prinses Arabella een eigen kaarshouder 
en zet er je eigen elektrische vlammetje in!

Stap 2: Kleur je vlam

Stap 3: Plak je vlam

Kleur aan de hand van de vragen, 
je vlam in. De vragen staan rond 
de vlam in het paars. Tekeningen, 
glitters, verf het mag allemaal!

1. Knip je vlam in op de 5 stippellijntjes.

2. Plak de losgeknipte randjes 
over elkaar heen. 

Omdraaien! De kant zonder 
lijntjes ligt boven.
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1.	 Waar moet jij altijd  
van lachen?

2.	 Wat doe jij het liefst 
in je vrije tijd?

3.	 Wat wil je later 
worden?

4.	 Waar ben je 
trots op?

5.	 Wat doe jij als 
iemand verdrietig is? 

Of hoe help jij iemand die 
iets moeilijk vindt?

PRINSES
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